/<erkzang.n| centrum voor de kerkzang BESTELLEN: bestellingen@kerkzang.nl

LB 494 / TT 140 ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’

In: Cantorijbundel Tussentijds dl 2 / uitg. 203

melodie: Michael Praetorius
tekst: Huub Oosterhuis zetting: Gerrit Baas
1. Vanwaar zijt Gij gekomen,

wij wisten niets van U.

In onze stoutste dromen

was God nooit hier en nu.

Een nieuwe God zijt Gij

die onder ons wilt wonen,

zo ver weg, zo dichtbij.
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